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Jaargang 1 nr. 6. 2 november 2013 - 20 december 2013. 
 

ALLERHEILIGEN.  

ñVerheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.ò  Met die 
woorden geeft Jezus een prachtig slotakkoord aan de 
zaligsprekingen (Mt. 5, 1-12) In die woorden schuilt een geweldige 
belofte:  Iedereen die zijn pelgrimstocht op deze aarde tot een 
goed einde heeft gebracht mag wonen in het licht en de warmte 
van God.  
Op het feest van Allerheiligen gedenken wij al die mensen die ons 
ïde eeuwen door- op een beeldige manier zijn voorgegaan en 
onder die mensen horen ook de velen die wij met naam en toenaam gekend hebben en die we nog 
steeds in hart met ons meedragen. 
 

onderweg  
 

Tegelijk maken deze woorden ons duidelijk dat wij nog onderweg zijn, dat deze aarde niet onze 
blijvende woonplaats is. Vele bekende en onbekende heiligen zijn ons voorgegaan é  mensen  met 
heel verschillende kwaliteiten, die ze wel optimaal hebben benut. Ik hoor het vaak mensen 
verzuchten bij een sterfbed: ñAls ons mam niet in de hemel is, komen wij er nooit.ò Draaien we die 
woorden om, dan kunnen ook wij zeggen: ñLaten we blij zijn want groot is haar loon in de hemel. Ons 
mam mag delen in het licht en de warmte van God.ò 
 

naamdag 
 

In de zuidelijke landen is het de gewoonte om de naamdag van iemand te vieren en niet zijn 
verjaardag. Je patroonheilige laat een boodschap na. Wij vieren hier jaarlijks op 25 juli het feest van 
de heilige Jacobus de Meerdere, de patroonheilige van onze parochie en we weten dat tot op de dag 
van vandaag veel mensen te voet of met de fiets naar zijn bedevaartsoord in Santiago de 
Compostella gaan.( Op 25 november willen zij graag hun ervaringen met u delen). We kennen 
Peerke Donders en Pater Damiaan die hun leven deelden met de melaatsen. We kennen Titus 
Brandsma, die in woord en daad opkwam voor een menswaardige samenleving. Het zijn stuk voor 
stuk mensen die ons inspireren om in elkaar het beste naar boven te halen en daardoor recht te doen 
aan elkaars menselijke waardigheid. Iedere mens is geschapen naar Godsô beeld en gelijkenis. 
 

onvolmaakt 
 

Dat heiligen echt geen volmaakte mensen waren hebben we 
kunnen zien aan het levensverhaal van Petrus. Toen het er op 
aan kwam hoorden hem tot driemaal toe zeggen:   ñIk ken die 
man niet.ò Ik ben zelf in Rome geweest in het kleine kerkje ñquo 
vadisò,  waar onder glas de voetstappen van Petrus worden 
bewaard. Het verhaal daarachter is typisch voor Petrus. Hij 
ontvluchtte de stad Rome uit angst door keizer Nero gedood te 
worden. Even buiten de stad kwam hij Jezus tegen, waarop 
Petrus Hem verwonderd vroeg: ñWaar gaat U naar toe?ò 
Waarop Jezus antwoordde: ñIk ga naar Rome om voor de 
tweede keer gekruisigd te worden.ò En Petrus ging terug naar 
de stad om daar later te sterven aan een kruis. Petrus had die ontmoeting met Jezus nodig om zijn 
kruis op zich te nemen. 
 

licht 
 

Van heiligen wordt vaak gezegd dat het mensen zijn die licht doorlaten. Als je ós- morgens het licht 
wilt binnenlaten in je huiskamer, doe je de luiken open en schuif je de gordijnen opzij. Licht zie je als 
je je venster opent voor God en hem binnenlaat in je leven. Als je je ogen goed de kost geeft zie je 
God in je zieke, arme, gebrekkige of hongerige medemens.  
Die levenshouding heeft van veel mensen zalige en heilige mensen gemaakt. We horen Jezus in het 
evangelie zeggen: ñJullie zijn het licht van de wereld.ò 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lchp_M2rZOlUdM&tbnid=0gsUkTfOat6aiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hakblok.wordpress.com/tag/leven-na-de-dood/&ei=TzNmUpXvDaOU0AWryIHgAw&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNHxwmpLEmxhZyfqkc1zmldl_04MbQ&ust=1382515887767836
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8xW7xGxgRbdgBM&tbnid=ZmKwjG46ZW3cuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Via_Appia&ei=lTNmUqzcEIrN0QW0uoCYAg&psig=AFQjCNEVBR7apZhkKjcHGDUkuRTJxGZbcQ&ust=1382515973261920
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De H. Lidwina van Schiedam straalde dat licht uit tijdens haar ziekbed dat 14 jaar heeft geduurd é 
Bernadette, een arm en ongeletterd meisje, zag het licht dat God haar via Maria aanreikte en ging 
voor God door de knie±n é de drie herderskinderen uit Fatima zagen dat licht ook. Hou het wat 
korter bij é kijk naar het licht dat je eigen ouders en grootouders je hebben aangereikt, of je eigen 
man of vrouw, je eigen zoon of dochter of een van je beste vrienden. Met diep respect blijven we 
spreken over hun manier van leven en sterven. Vaak wordt ons op het moment waarop een dierbare 
aan zijn hemelvaart begint zoveel licht aangereikt, dat we onze weg kunnen vervolgen, ook op 
donkere momenten. 
 

inspiratie 
 

De hemel zit vol mensen die het navolgen waard zijn. Van hen kunnen we veel leren. Zij haalden hun 
inspiratie uit hun gebed en het vieren van de eucharistie, zij hebben hun geloof handen en voeten 
gegeven in het dagelijks leven door hun omgaan met de zieken, hun zorg voor de natuur, het 
opkomen voor armen, door gastvrij te zijn voor vluchtelingen en door hun medemens nabij te zijn 
door vreugde  en verdriet met hen te delen. 
Hun levenshouding verdiend navolging. En daarom eren we op het feest van Allerheiligen  al die 
mensen die hun venster hebben geopend voor God en daardoor een licht waren voor de wereld. 
Slechts een klein percentage van hen staat op de heiligenkalender, maar de zalige mensen die wij 
kennen staan er niet op, maar ze zijn het wel. Ook zij hebben die woorden van Jezus gehoord toen 
ze aanklopten aan de hemelpoort: ñVerheugt u en juicht, groot is uw loon in de hemel.ò Zij hebben 
hun eindbestemming bereikt, wij zijn nog onderweg, ons bewust van het feit dat deze aarde ook niet 
onze blijvende woonplaats is.  

Pastor Chr. van Beurden. 
 
 

WOORD VAN DE REDACTIE 
 

Bij de laatste vergadering van de redactie is er gesproken over de 
kerkbetrokkenheid van de  H. Michael parochie, en het bleek dat veel 
mensen nu het gevoel hebben nergens meer bij te horen. Drie kerken zijn 
gesloten in Schijndel en daarbij kan ik me goed indenken dat veel mensen 
het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Maar ook in Sint-Michielsgestel 
wordt er gemopperd, zo van: we hebben geen eigen pastoor meer, die zit in 
Gemonde en in Schijndel en heeft daarom niet meer zoveel tijd voor ons.  
 

Dat is gedeeltelijk ook wel zo, pastoor As heeft het druk en Schijndel heeft minder kerken maar toch 
kunnen we er met zijn allen iets aan doen, ga eens een eindje verder, om samen met andere 
gelovigen een mis bij te wonen.  
Wat maakt het uit dat je niet iedereen kent die dezelfde mis beleven. We bidden met zijn allen tot 
dezelfde God die er nog steeds voor iedereen is in welke kerk dan ook. Probeer uzelf betrokken te 
voelen tot God. Laat het geloof niet afhangen van het gevoel los zand te zijn in een gemeenschap. 
Het is nu eenmaal zo dat er minder priesters zijn en de kerk een grote leegloop heeft de laatste 
pakweg veertig jaar.  
 

Maar geef daardoor de moed niet op. Het is al eens eerder gezegd in dit blad òeen nieuwe parochie 
moet groeien.ò Help deze parochie te groeien; we kunnen de tijd van ieder een eigen pastoor en 
eigen kerk niet terugdraaien. Dus kunnen we het beste meedraaien met de mogelijkheden die er zijn. 
Ik wens u sterkte en vertrouwen in het geloof,  en dat God er is voor iedereen die er voor Hem wil 
zijn. 

Namens de redactie,  R. Schellekens. 
 
 

Advent ï Komst van de nieuwe Koning  
 

Wij herinneren ons nog heel goed de inhuldiging van onze nieuwe koning Willem-Alexander. De 
komst van de nieuwe koning was een feest. We hebben het idee en het gevoel: Er breekt een nieuwe 
tijd aan, het wordt anders, het wordt nieuw. Niet dat koningin Beatrix het niet goed deed, maar toch 
breekt er een nieuwe tijd aan, het wordt anders. Als teken dat er een nieuwe tijd aanbreekt brengt 
een nieuwe koning ook genade met zich mee. Er wordt bijvoorbeeld gratie verleend aan gevangenen: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=redactie&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nxu5nKkKayVNqM&tbnid=dR6F-EHFRBb0NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.de-communicatie-fabriek.nl/redactie/&ei=-Qp5UeaOCMTE0QXu1YCQAg&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNGMJaYj1zEC5ml8d2pB_LdlVwMgXQ&ust=1366973485615859
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straf vermindering of vrijlating. Dat gebeurde vroeger bij de komst van een nieuwe koning, een 
nieuwe keizer en ook nu is dat gebeurd.  
 

Dit jaar hebben we ook een nieuwe paus gekregen. Ook de paus is koning, hij is koning van 
Vaticaanstad. Ook in de kerk breekt een nieuwe tijd aan. Paus Benedictus heeft het heel goed 
gedaan, maar toché De komst van paus Franciscus brengt iets nieuws, het wordt anders. We 
ervaren dat de komst van een nieuwe koning en een nieuwe paus blijdschap brengt in de harten van 
de mensen.  
 

Tegelijkertijd weten we ook en dat zien we ook dat er niet heel veel zal veranderen. De grondwet en 
eigenlijk alle wetgevingen worden door de komst van de nieuwe koning niet veranderd. Met de komst 
van een nieuwe paus veranderd er ook niets aan de waarheid van het geloof. Maar toch, een nieuwe 
koning, een nieuwe paus brengt hoop in de harten van de mensen.  
 

In de Advent zien we ook uit naar de komst van een 
nieuwe koning: Jezus Christus. Hij is de Koning der 
koningen. De laatste zondag voor de Advent hebben we 
nog gevierd dat Jezus Christus de Koning is van het 
heelal. Er gaat geen koning boven Hem. Hij is de 
Allerhoogste.  
Zijn komst schenkt vreugde aan de wereld, een grote 
vreugde. De engelen boven de velden van Bethlehem 
zingen het uit: Wij verkondigen u een grote vreugde. De 
nieuwe Koning schenkt genade, veel genade: 'Hij heeft 
ons al onze zonden vergeven'. Hij verscheurt de 
oorkonde waarop onze straf geschreven staat, of zoals 
Paulus het zegt: Hij heeft de oorkonde met haar 
bezwarende bepalingen, die tegen ons getuigde, verscheurd. Hij heeft haar vernietigd en aan het 
kruis genageld.  
 

Wij zingen: alleluia, God zij lof! De nieuwe Koning schenkt ons vrijheid en heeft verlossing gebracht. 
Niet langer zijn wij slaaf van zonde en dood. De nieuwe Koning, Jezus Christus, heeft ons tot zijn 
vrienden gemaakt, heeft ons tot kinderen van God, van zijn Vader,  gemaakt. En ook: De nieuwe 
Koning heeft de deur naar de vrijheid, de poort naar de verrijzenis, de toegang tot het eeuwig leven 
voor ons geopend. De nieuwe Koning schenkt ons het leven, het nieuwe leven voorbij het aardse 
leven.  
 

In de Advent mogen we met vreugde uitzien naar zijn Komst. Het is als met het uitzien naar een 
geboorte, het is als met het uitzien naar het huwelijk. De voorbereidingstijd, het toegroeien naar een 
geboorte of een huwelijk is al heel mooi. Na de geboorte en na het huwelijk begint werkelijk het 
nieuwe leven. Zo mogen wij ook in de Adventstijd toegroeien naar Kerstmis. Met Kerstmis vieren we 
dat de nieuwe Koning gekomen is. We mogen ieder jaar opnieuw vieren dat er een nieuwe tijd 
aanbreekt, dat Hij, de nieuwe Koning, ons allen nieuw maakt, ons het nieuwe leven geeft. 
Een mooie Adventstijd toegewenst.  
 

F.M. As, pastoor 
 

Vastgoedbeheer 
 
Begraafplaatsen  
Op zondag 3 november a.s. zullen voor een groot deel van de dag 
leden van de begraafplaatscommissie, waaronder de beheerders, op 
de begraafplaatsen zijn. Ook deze zondag zullen op een aantal 
begraafplaatsen bestuursleden aanwezig zijn. Zij staan u graag te woord met advies of antwoorden 
op uw vragen. Na Allerzielen zal het wat rustiger op de begraafplaatsen worden. De groei van planten 
ligt stil en daarmee is er ook minder onderhoud. Tijd om onderhoud uit te voeren aan gereedschap en 
machines. Sinds de vorige uitgave van het parochieblad is er 1 commissievergadering geweest.  
 
Gebouwen 
De monumenten binnen onze parochie, 7 locaties, zijn door de Monumenten Wacht Noord-Brabant 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vastgoedbeheer&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ge0w2f8Z0OgHxM&tbnid=4kM8CvrkiCetiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estatia.nl/estatia/index.php?id=7&ei=ahF1Uc7dOcPw0gWtyoCIBw&bvm=bv.45512109,d.d2k&psig=AFQjCNEsIZFy9fGN5Ow0a1o0TZNNoOpc5w&ust=1366713007566714


4 

 

allen geïnspecteerd. Deze inspectie gebeurt elke 2 jaar. Tevens voeren de medewerkers van de 
MWNB tijdens de inspecties kleine onderhoudswerken uit. Met belangstelling wachten wij op de 
inspectierapporten. Deze rapporten zijn van belang voor het bepalen van noodzakelijk onderhoud, 
dat uitgevoerd moet worden voor instandhouding van dit cultureel erfgoed, dat ons zo dierbaar is. 
Vaak zijn dit markante gebouwen met een bijzondere architectuur. Iets verderop kunt u e.e.a. lezen 
over de NWMB. 
 
De bliksembeveiliging van de kerkgebouwen is onderzocht op mankementen. Het is van groot 
belang, dat gebouwen een dergelijk beveiligingssysteem hebben. Gelukkig horen we zelden van een 
blikseminslag in de toch veelal hoge kerkgebouwen. Ook worden vanuit de verzekeringsvoorwaarden 
van Donatus-verzekeringen te Rosmalen hieromtrent eisen gesteld.  
Het schilderwerk van de kerklocatie in Den Dungen is nagenoeg gereed. Er is ook nog wat houtwerk 
vervangen. Nu haperde plotseling het uurwerk. Hiervan is met spoed een motor vervangen. Naar de 
verlichting van de wijzerplaten wordt nog gekeken.  
In de H. Michaëlkerk bleek tijdens een hoosbui wateroverlast in de kelder te ontstaan. Hier zullen 
adequate maatregelen genomen worden.  
Verder viel het de afgelopen 2 maanden qua onderhoud gelukkig mee.  
In de vergadering van commissie gebouwenbeheer hebben we afscheid genomen van Mari de Visser 
als beheerder van de H. Servatiuskerk met bijbehorende gebouwen. Vele jaren hebben we gebruik 
mogen maken van zijn geweldige inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de gebouwen in 
brede zin. We zijn Mari hiervoor veel dank verschuldigd. Maar zoals hij al zei: ñMochte unne keer 
vastzitte, dan roepte marò. 
 
Veiligheid  
In beide commissies hebben we gesproken over veiligheid. Het blijft een belangrijk aandachtspunt, 
dat onze vrijwilligers veilig kunnen werken met veilig gereedschap. Ook tijdens de komende 
kerstperiode zal veiligheid van belang zijn. Daarover in het volgende parochieblad meer.  
 

Monumentenwacht Noord-Brabant is een non-profitorganisatie, die zich 
vanaf 1975 heeft ontwikkeld tot de provinciale specialist in: 
¶ het technisch inspecteren van monumentale gebouwen, historische 

interieurs en archeologische monumenten in Noord-Brabant;  
¶ het uitvoeren van kleinschalige (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan die monumenten; 
¶ het helpen van eigenaren bij het behoud en preventief onderhoud van hun monumenten; 
¶ het adviseren over een (kosten) effectieve instandhouding van monumenten; 
¶ het verspreiden van kennis over gebouwd cultureel erfgoed; 
¶ het adviseren van provinciale en gemeentelijke overheid bij het ontwikkelen van 

monumentenbeleid. 
 

Op de website www.monumentenwachtbrabant.nl vindt u informatie over hun werkwijze, de 
achterliggende visie, de belangrijkste wetten en regels voor de monumentenzorg, historische 
constructies en materialen, nuttige publicaties en adressen en vele andere praktische en interessante 
zaken. Bezit of beheert u een monumentaal gebouw, een historisch interieur of een archeologisch 
monument? Kijk dan eens op deze website.  
 

Theo van Roosmalen, bestuurslid gebouwen- en begraafplaatsbeheer. 
 
 

IN MEMORIAM: PASTOOR  HARRIE VERHOEVEN:  
 
Op vrijdag 11 oktober heeft onze parochiegemeenschap afscheid genomen van 
Harrie Verhoeven, die 33 jaar lang als pastor de parochiegemeenschap van 
Wijbosch heeft gediend. Ruim 12 jaar was hij deken van het dekenaat St. 
Oedenrode, waartoe ook Den Dungen behoort. Velen onder ons hebben hem leren 
kennen als godsdienstleraar op het Elde college in Schijndel, waaraan  hij vanaf 
1972 verbonden was.  Harrie had als hobby ( gave ) om met de pen in de hand 
mooie gedichten en teksten aan het papier toe te vertrouwen, noem het prikkeltjes 
waar wij ñietsò mee kunnen. Een gedicht willen wij u niet onthouden, het stond op het 
gedachtenisprentje dat bij de avondwake werd uitgereikt, en het heet: ñDe mooiste handen.ò 
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Wat zijn er toch veel handen op deze weidse aarde, 
en wat zijn al die handen onnoemelijk veel waard. 
Daar heb je moeders handen, zo zorgzaam altijd weer, 
en vaders grote handen, vereelt, soms ruw, maar teer. 
Die leuke kinderhandjes, wat zijn die mollig klein. 
En dan die slaande handen, die van bengels zijn. 
De handen van een oudje, die zo vol rimpels zijn, 
de handen van een dokter, die stilt zo vele pijn. 
De handen van een zieke, vermoeid soms saam gevouwd, 
de handen van een kunstenaar die aan zijn schepping bouwt. 
De lange smalle handen zijn van een pianist, 
een zanger of een dichter of van een componist. 
De hand van het jonge meisje, zo lief, zo teer, zo fijn, 
de hand van een verpleegster kan soms zo nodig zijn. 
En dan die werkman handen, zo eerlijk, goed en trouw, 
en dan ons alle handen, van u, van mij, van jou. 
Maar er zijn nog twee handen, de mooiste hier op aard. 
Die zijn in dit leven onnoemelijk veel waard. 
Dat zijn de Priester handen, de trooster in de nood, 
zij zijn het die na de offerande zegenen, breken en delen het brood. 
Bij dood of bij geboorte, de priester hand is daar, 
bij bediening, huwelijk en klooster, zij maken een zegenend gebaar. 
O weinig priester handen, Ik bid voor U om kracht, 
ik bid voor U om sterkte voor de moeilijke taak die U wacht. 
En als na vele jaren God legt die handen stil 
dan vragen hopelijk nieuwe handen, Ja Heer, ik wil. 
 
 

BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2014 
 
Bus:  25 april ï 3 mei 
TGV:  26 april ï 3 mei 
Vliegtuig: 27 april ï 2 mei 
 

De ervaringen van veel Lourdesgangers wijzen uit dat zoô n pelgrimstocht een 
bron van kracht is om het leven weer wat beter aan te kunnen en om gesterkt 
te worden in je geloof.  
 

Ik heb het voorrecht gehad om meerdere malen Dungense pelgrims tijdens 
hun bedevaart naar Lourdes te mogen begeleiden en dat lijkt nu zelfs een 
jaarlijkse gewoonte te gaan worden omdat onze nieuwe parochie ieder jaar in 
oktober een bedevaart naar Lourdes organiseert.  
 

Als u dit leest hebben we net onze laatste bedevaart achter de rug (20-25 oktober). Eerlijk is eerlijk, 
hoe vaak je er ook heen gaat, je komt er iedere keer weer sterker van terug. Je krijgt er nieuwe 
energie, inspiratie en je voelt je groeien in geloof. Omdat die groei in geloof om een voortdurende 
investering vraagt is het een overweging waard om actief aan zoô n bedevaart deel te nemen.  
 

Volgend jaar gaan we met het bisdom op bedevaart. Het geeft ons een unieke kans om met 
vertrouwde mensen op weg te gaan met eigen pastorale begeleiding. Vanuit onze nieuwe parochie 
nemen diaken Mari van der Heijden en pastor Chr. van Beurden deze zorg op zich.  
 

Deze bedevaart staat open voor jong en oud, ziek en gezond. Voor kinderen en jongeren is er een 
speciaal programma. Zieken en gehandicapten worden verzorgd in een zorghotel, en de gezonde 
pelgrims worden ondergebracht in een drie sterren hotel. De bedevaart wordt verzorgd door de 
V.N.B. (Vereniging Nationale Bedevaarten 
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Wat gaat de reis kosten? 
 

Of u nou met de bus, het vliegtuig of de TGV reist, de prijs is ú 869,-- voor verblijf in een drie-sterren 
hotel  Toeslag 1-persoonskamer ú 210, --.  
Kiest u voor een 4-sterrenhotel, dan mag u iets meer betalen: ú 1.019,--. Toeslag 1-persoonskamer: 
ú 280, --. 
Opname in Accueil/zorghotel ú 1.150,-- . 
Jongeren t/m 25 jaar zijn iets goedkoper uit: Zij betalen ú 590, -- met uiteraard een toeslag als ze 
kiezen voor een 1-persoonskamer. 
Voor kinderen van 2 t/m 12 jaar kost deze reis ú 499, -- 
 
Het vervoer:   
De TGV. We gaan met de bus vanuit onze eigen parochie naar Noord- Frankrijk. Daar stappen 

we over in de TGV die ons rechtstreeks naar Lourdes brengt. Vanaf het station in 
Lourdes worden we per bus naar onze hotels gebracht. Op de heenreis krijgen we een 
lunch- en dinerpakket en op de terugreis 2 lunchpakketten. Het verblijf in Lourdes is op 
basis van vol pension. Gedurende de gehele reis is er pastorale, medische en 
reisbegeleiding. U hoeft geen vreemde talen te kennen. Alle vieringen zijn in het 
Nederlands en ook in het hotel wordt u taaltechnisch geholpen door mensen die de 
taal kennen. Fooien e.d. zijn allemaal in de prijs van ú 869, -- inbegrepen. U moet zelf 
zorgen voor een reis- en annuleringsverzekering. 

VNB Lance: De VNB Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan pelgrims 
die zorg nodig hebben, pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of 
pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en verpleegkundige 
begeleiding is aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes. Aan pelgrims die met de 
VNB Lance reizen en geen zorg nodig hebben  wordt het 3 sterren hotel tarief 
berekend. U begrijpt dat deze bussen een vaste opstapplaats hebben. Daar moet u 
zelf zien te komen. De heenreis gaat via Nevers, waar u logeert in het klooster waar 
Bernadette geleefd heeft.  

De bus:  We reizen met een luxe touringcar (Tourist Class) vanaf vaste opstapplaatsen, waar u 
zelf moet zien te komen. Ook deze reis gaat via Nevers met overnachting in het 
klooster waar ook Bernadette geleefd heeft.  

 
Hebt u interesse ( dit betekent nog niet dat u zich nu al vastlegt), laat het dan weten op de pastorie in 
Schijndel, Sint-Michielsgestel of Den Dungen en we nodigen u graag uit voor een informele 
bijeenkomst op de pastorie. U krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Denkt u liever nog even 
na, dan mag u de berichtgeving volgen via De Ware Jacob of in uw eigen kerklocatie. 
 
In de volgende Ware Jacob willen wij u graag verslag doen van onze oktoberbedevaart. 
 

Diaken Mari van der Heijden 
Pastor Chr. van Beurden.  

 
 

"Gestels Kerstuur" 
 
Zondag 22 december van 16.00 tot 17.00 uur kunt u weer 
genieten van een sfeervol 'Gestels Kerstuur' in de H. 
Michaëlkerk, georganiseerd door het Gestels Gemengd Koor. 
 
Het GGK zingt een eigen kerstprogramma o.l.v. hun dirigent 
Wilma van der Schoot. Als gastkoor is uitgenodigd het 
befaamde Heusdens Mannenkoor o.l.v. van Hans van der 
Sterren. Twee prachtige koren! Dat wilt u vast niet missen! 
Noteer alvast op de kalender!    www.gestelsgemengdkoor.nl  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dNZ7tOAMqjdEWM&tbnid=GjiR71zszk4YdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gifjes.net/kerstmis/kerstmis01.htm&ei=G35nUv2mOoyW0QWKhoGIDw&bvm=bv.55123115,d.d2k&psig=AFQjCNGJqSIfkILUrSvgJsLBr2xXnbF48Q&ust=1382600475890406
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Koffie met kennis over Palliatieve Zorg 
 

Gevoelens als gereedschap, emotie als wapen. Maandagavond 28 oktober.  
De wereld staat even stil voor wie de boodschap krijgt óWe kunnen niets meer voor u doen, u bent 
niet meer te genezenô. Na de eerste schrik komen de vragen óHoe zal het zijn, kan ik hiermee 
omgaan, waar wil ik sterven, hoe moet ik het regelen?ô De fase, waarin je weet dat je zult doodgaan 
aan hetgeen je onder de leden hebt, met andere woorden de palliatieve fase, is aangebroken. Zorg in 
die periode noemen we ópalliatieve zorgô.  
 

Op 28 oktober zal Koffie met Kennis gewijd worden aan palliatieve zorg. Rian Heesakkers-Verhoeven 
zal op die avond een presentatie houden over het omgaan met gevoelens en emoties in deze fase. 
Gevoelens als gereedschap, emotie als wapené 
Verder zal het Steunpunt Palliatieve Zorg (opgegaan in Samen Onderweg en onderdeel van Welzijn 
De Meierij, in samenwerking met zorggroep Laverhof) u informeren over palliatieve zorg en de 
mogelijkheden van vrijwillige aanvullende ondersteuning. Er zal meer verteld worden over de 
inloopavonden, die vanaf 6 november elke eerste woensdagavond van de maand gehouden worden 
voor mensen in de palliatieve fase en hun familie en mantelzorgers. Hier kan men terecht met 
vragen, wordt ondersteuning gegeven, maar ontmoet men ook anderen die in een vergelijkbare 
situatie zitten. De inloopavonden kunnen eenmalig bezocht worden, maar ook meerdere keren. 
Iedere eerste woensdagavond van de maand van  19.30 tot 21.00 uur. 
 

De Koffie met Kennis is op 28 oktober van19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in ót Spectrum bij Welzijn 
De Meierij in Schijndel. Deze avond wordt u aangeboden door Projectgroep Samen Onderweg van 
Welzijn De Meierij. Iedereen is van harte welkom. 
 

Voor informatie neemt u contact op met Welzijn De Meierij, 073-5441400 of info@welzijndemeierij.nl 
 
 

Sudoku 
 

Het diagram bestaat uit 81 vakjes, 9 blokjes, 9 rijen en 9 

kolommen. In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 

ingevuld worden, zodanig dat in elke rij, elke kolom en elk 

blokje de cijfers 1 tot en met 9 maar één keer voorkomen. 

Zie oplossing elders in dit blad. 

 

 

 

 

Repair Café Schijndel 
 
Wat doe je met een broodrooster, die het niet meer doet? Met een fiets, waarvan het wiel aanloopt? 
Of met een trui, waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Welzijn De Meierij en Fairtrade 
Schijndel organiseren het Repair Café Schijndel.  
In de auto-/fietswerkplaats van Welzijn De Meierij in Schijndel, Steeg 9f (ót Spectrum), draait het op 
donderdagmiddag allemaal om repareren. Tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden klaar: 
elektriciens, naaisters, timmerlieden, klusjesmannen en een fietsenmaker helpen gratis bij alle 
mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, 
speelgoed, servies en alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde 
reparatie. De bedoeling is dat u samen met de vakman de klus klaart. De vaklui in het Repair Café 
weten bijna altijd raad. 
In de maanden oktober tot en met december 2013 is het Repair Café op de 
volgende donderdagen open: 24 oktober, 7 november, 21 november en 12 
december steeds van 13.30 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom! 
Voor vragen neemt u contact op met Welzijn De Meierij (Steeg 9f, 073-5441400 of 
info@welzijndemeierij.nl). 
  

mailto:info@welzijndemeierij.nl
mailto:info@welzijndemeierij.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=repair+cafe&source=images&cd=&cad=rja&docid=w9wyqDtTNnj9XM&tbnid=nBm_Ynj6yyKRoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vernutten.nl/?paged=4&ei=9-41UYnJJtD60gXAyYDQBA&bvm=bv.43148975,d.ZWU&psig=AFQjCNEWJ8pDiFVFOSLxLFo0SUIPhG_S3w&ust=1362575466685657
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Elektriciteit voor Bethlehem 

Voor ons is het zo vanzelfsprekend: het licht gaat aan als we op de knop drukken, 
onze pcôs starten op en de verwarming brandté In Bethlehem ligt dat anders. De 
stad ligt op de Westelijke Jordaanoever en is afhankelijk van Israël voor alle 
energievoorzieningen.  De moeilijke economische omstandigheden en de sterke 
prijsstijgingen hebben veel organisaties in Bethlehem in financiële problemen 
gebracht. Daardoor zijn zij vaak niet meer in staat de hoge energierekening te betalen. Bovendien 
zijn er regelmatig stroomstoringen, waardoor delen van de stad langere tijd zonder elektriciteit zitten.  
 

Adventsactie wil vier kleuterscholen  de helpende hand reiken. We willen zonnepanelen installeren, 
die niet alleen de veel voorkomende stroomuitval kunnen opvangen, maar waarmee ook de rekening 
voor de energiekosten iedere maand zoôn 50 tot 70 % lager wordt. Dat maakt de kleuterscholen een 
stuk zelfstandiger. 
De zonnepanelen zullen dagelijks voldoende energie opleveren voor de verlichting en voor het 
gebruik van de elektrische apparaten. Zoôn 500 kleuters en hun leraren profiteren hiervan: het zonne-
energiesysteem biedt een betrouwbare, milieuvriendelijke oplossing voor de talloze stroomstoringen 
en helpt de energiekosten fors te verlagen. Op die manier draagt het bij aan de continuïteit van het 
onderwijs. Er is een lokaal bedrijf geselecteerd dat de installatie gaat uitvoeren. 
 

Adventsactie werkt in dit project samen met de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De 
Ridderorde wil de christenen in het Heilig Land ondersteunen. Dat doet ze door concrete, praktische 
hulp te bieden, zoals met dit zonne-energieproject. De Orde biedt echter ook morele ondersteuning 
en zorgt voor kwetsbare groepen. Een van de speerpunten van de Orde is de zorg voor goed 
onderwijs. De Orde heeft dan ook 40 scholen in het Heilig Land onder haar hoede en verzorgt daar 
onderwijs voor zoôn 22.000 leerlingen, christelijke ®n niet-christelijke. 
 

Er is in totaal ú 60.000,- nodig voor de zonnepanelen op de vier kleuterscholen; Adventsactie wil 
hieraan ú 25.000,- bijdragen.  
 

www.adventsactie.nl    rekeningnr. 65.31.00.000 

 

(Nog niet) droog achter de oren 
 

Waar komt de uitdrukking (nog niet) droog achter de oren zijn vandaan?  
Wie (nog niet) droog achter de oren is, is jong en onervaren. Van Dale (2005) vermeldt 
de varianten hij is nog nat achter zijn oren en hij is nog groen achter zijn oren. Deze 

uitdrukkingen worden vaak een beetje spottend en neerbuigend gebruikt om (een jong) iemand te 
laten weten dat hij nog maar een groentje is. (Groentje is ontstaan vanuit de vergelijking van een jong 
persoon met "frisch en levendig gewas", zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal het 
formuleert. Al in het Middelnederlands had groen ook de betekenissen 'onervaren, onnozel'.) 
 

Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) vermeldt dat de uitdrukking oorspronkelijk 
betrekking had op pasgeboren kinderen, bij wie de huid achter de oren het laatst opdroogt. F.A. 
Stoett vermeldt bij niet droog (of: nog nat) achter de oren zijn: "Meestal wordt het gezegd, wanneer 
een kind praat over dingen, die alleen groote menschen kunnen beoordeelen; ook van jongelieden 
die vroeg huwen. De oorsprong der uitdrukking kan op de volgende wijze worden verklaard: Een 
levende cel komt bijna nooit in rechtstreeksche aanraking met de buitenlucht voor. Vandaar dat de 
huid van 't pasgeboren kind weldra harder en droger wordt dan die in 't moederlijf was; waar nu 
huidplooien de werking van de lucht belemmeren, duurt dit proces langer dan elders, dus aan de 
liezen, aan den bilnaad en ook aan de ooren, die bovendien dikwijls door een mutsje tegen het hoofd 
worden gedrukt. Die laatste plek valt 't meest in het oog en daar konstateert de volkswijsheid dan bij 
voorkeur dat zeer jonge kinderen op enkele plekken nog eenigen tijd na de geboorte een vochtige 
huid behouden." 
Stoett citeert ook een Duitse bron, waarin niet gedacht wordt aan pasgeboren baby's, maar aan 
pasgeboren dieren. Zo drogen de haren van pasgeboren kalfjes heel snel op, behalve achter de 
oren. 
  

http://www.adventsactie.nl/
http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0500.htm#v496
http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0500.htm#v496
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Ra ra: wie drinkt er uit welk glas? Volg de lijn met een kleurtje en ontdek hoe het zit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://home.kpn.nl/akoestini/kleurplaat/raadsel_rietjes_gr.jpg 

 

 

Bron: http://home.kpn.nl/akoestini/kleurplaat/raadsel_rietjes_gr.jpg  
  

http://home.kpn.nl/akoestini/kleurplaat/raadsel_rietjes_gr.jpg
http://home.kpn.nl/akoestini/kleurplaat/raadsel_rietjes_gr.jpg

